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AActiviteitenagenda

22 januari   Winterconcert Vitalis Wilgenhof
zondag   Aanwezig 13.30 uur
  Aanvang 14.00 uur 
   Einde 15.45 uur
   
19 februari   Carnavalsmis St. Catharinakerk
zondag   
 
21 april   o.v.b. Buitenlandse reis Turkije
vrijdag  vrijdag 21 april t/m donderdag 27 april
   
25 november   Stratum in Concert
zaterdag  Parktheater

Op 1 oktober 2014 namen Sükrü en Severcan Deksizer het beheer van gasterij De 
Harmonie over van Bob en Jacqueline Reurink. Dat was het begin van een heel plezierige 
relatie. Natuurlijk was er een commercieel belang in het spel, Sükrü en Severcan hadden 
natuurlijk een inkomen nodig. Maar de relatie ging veel verder dan het met een glimlach 
verkopen van de drankjes tijdens onze repetitie avonden. We zullen nooit vergeten hoe 
zij ons elke dinsdagavond fêteerden op uitgebreide bittergarnituur. En de heerlijkste 
gerechten serveerden tijdens onze feestavonden. En altijd even vriendelijk! Sükrü is 
gewend om bijtijds naar bed te gaan, maar hij is geregeld tot ver in de nacht “doorgezakt” 
met de harde kern van ons Korps. Er was sprake van een “klik”! En zelfs van vriendschap. 
Ergens in 2019 ontstond het idee om Cecilia te laten optreden met het koor waarin 
Sükrü zingt. Aan dat idee werd ook opvolging gegeven. Cecilia had al meerdere repetities 
besteed aan het oefenen van Turkse muziek toen Covid dit plannetje tegenwerkte. Maar 
nu lijkt het, weliswaar in een iets andere vorm, weer terug te komen. En hoe! Er wordt 
serieus gewerkt aan de voorbereidingen van zo’n gezamenlijk optreden. Niet in het CKE 

VVan de redactie
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Deze maand besteden wij uiteraard veel ruimte aan de huldiging van onze jubilarissen. 
Die zijn 22 maart, tijdens een speciale repetitie, toegesproken door onze voorzitter 
Anton Marechal. Waarna ze de bondsversierselen kregen opgespeld door BBM 
voorzitter Joop van de Meulenreek. De meeste aandacht ging uiteraard uit naar Cees 
Moerenhout, die al zeventig jaar lid is van St.Cecilia. Uniek voor ons clubke. Maar, 
onder de ruim twintigduizend bij de BBM aangesloten muzikanten blijken zich dit 
jaar nog uniekere gevallen te bevinden. Ik noem er een paar. Onze collega’s van het 
Woensels Muziekkorps vieren dit jaar het vijfenzeventigste jubileum van vier van 

H.J. WILKEN

FACILITAIRE DIENSTVERLENING
ONDERHOUD • KANTOREN • GEBOUWEN

Krekelhei 24 - 5685 GV BEST
Tel. 0499-311 212 - hjwilken@onsbrabantnet.nl

06 53 31 70 70

Bloemsierkunst, Dierenspeciaalzaak en Kadoshop

UW ADRES VOOR AL UW BLOEMWERK BIJ IEDERE GELEGENHEID
OOK VOOR AL UW TUIN- EN DIERENBENODIGDHEDEN

D. Rebel Winkelstraat 5 t/m 11 Eindhoven (Z.) - Tel: 211 15 15

Binnen- en buitenschilderwerk
Herlinde van Dijck

Tel: 06-10758460 - Web: www.verfwerk.info
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of in het Parktheater. Neen, er wordt flink uitgepakt. We worden verwacht in Turkije! In 
deze Bazuin kunt u er het nodige over terugvinden.

Ach dat internet. Het kan een geweldige informatiebron zijn. In verband met de 
maandelijkse kookrubriek was ik benieuwd of de tomatensoep toevallig afkomstig is uit 
Turkije. Dat zou mij in deze rubriek een mooi “bruggetje” hebben opgeleverd. Dat blijkt 
niet het geval te zijn. Lees even mee. Het eerste echte bewijs van het eten van soep, 
stamt uit 6000 voor Christus. Alle culturen in de wereld eten soep, hoewel de soorten 
soep erg verschillen. Het woord restaurant werd oorspronkelijk alleen gebruik voor een 
winkel die gespecialiseerd is in de verkoop van soep. Het woord soep is ontstaan uit het 
sanskriet (Su = goed en po = zich voeden). Je ziet dit ook terug in de Franse en Engelse 
termen soup, soupe en potage. Rond 1850 is het inblikken van soep in gebruik geraakt. 
In 1897 is ingedikte soep uitgevonden. Je hoeft alleen water toe te voegen en het op 
te warmen. Sommige Franse dames van rijke afkomst dronken voornamelijk soep om 
geen rimpels te krijgen van het kauwen! En, oh ja, waar komt de tomatensoep dan wel 
vandaan? Uit Spanje natuurlijk, in de vorm van gazpacho. Had U ook op Italië gegokt? 
Daar moesten ze er zo nodig pasta aan toevoegen en werd het minestrone. 

Hoewel Cecilia in de afgelopen maand nergens heeft opgetreden, zijn enkele 
muzikanten in kleiner verband wel de straat opgegaan. Roel de Vries zond een artikel 
in over een optreden tijdens de marathon van Eindhoven. Roel had zich op 9 oktober 
met enkele kompanen geposteerd aan de Floralaan, op het trottoir voor het huis van 
Hedwig van Lierop. En, afgelopen zaterdag is Sinterklaas weer gearriveerd in ons land. 
Er zijn tijden geweest dat Cecilia dan uitrukte naar het Eindhovens kanaal om Sint te 
vergezellen tijdens de rit van het kanaal naar de markt in het Centrum van onze stad. 
Die tijd ligt achter ons, maar we worden nog steeds wel uitgenodigd om Sinterklaas te 
verwelkomen tijdens zijn buurtbezoek aan het Witte Dorp. Iedereen mocht meedoen, 
maar uiteindelijk verzamelde zich een tiental Cecilianen op het Burghplein, waar wij de 
jeugd ondersteunden bij het toezingen van de goedheiligman. Zo gezellig!  

Wieger Cornelissen
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Turkije

De afgelopen weken zijn diverse leden van onze harmonie samen met Sükrü actief 
geweest met de voorbereiding voor een reis naar Turkije. Het is goed om de stand 
van zaken met jullie te delen.

Voor de zomervakantie, toen we nog repeteerden in zaal De Harmonie, kwam 
Sükrü met het idee om in zijn tweede woonplaats Foça, een deelgemeente van de 
grote stad Izmir, een optreden te organiseren samen met het Turks koor, waar hij in 
zingt. Hij was al in gesprek met enkele gemeenteambtenaren uit Foça en omgeving. 
Volgens Sükrü waren deze ambtenaren zeer enthousiast. De gedachte was om in 
april 2023 naar Turkije te reizen, omdat in die maand de internationale week van 
het kind is, wat gepaard gaat met diverse festiviteiten. Als bestuur waren wij gelijk 
enthousiast, hoewel we inzagen dat er veel geregeld moest worden. Er werd een 
commissie gevormd om een en ander voor te bereiden.

Om een goed beeld te krijgen is Marjan samen met Sükrü naar Izmir geweest 
om de eerste gesprekken met de gemeenten aan te gaan en eventuele 
overnachtingsplaatsen te bekijken. Naast gemeenten werd ook contact gelegd met 
een particuliere school, om op die wijze te benadrukken dat het in de dagen dat we 
ernaartoe zullen gaan, het ook echt om de kinderen gaat.

In de tussentijd is goed nagedacht over wat erbij komt kijken om deze reis te 
kunnen maken. Zo kunnen we grote instrumenten moeilijk meenemen in het 
vliegtuig, dus deze zullen geleend of gehuurd moeten worden. We zullen in Turkije 
vervoer moeten hebben, omdat we op verschillende locaties gaan spelen. Omdat 
we optreden met het Turks koor zullen we ook de ruimte moeten hebben om te 
repeteren. De overnachtingen moeten geregeld zijn. We hebben tolken nodig. We 
moeten weten wat de vliegreis kost. Kortom er moet veel geregeld worden. Het 
meest belangrijk is dat we de leden van ons korps snel duidelijkheid kunnen geven 
over de kosten, zodat iedereen een bewuste keuze kan maken om mee te gaan.

In oktober zijn Guus, Sükrü en ik naar Izmir gegaan om concrete afspraken te 
maken. Inmiddels stromen toezeggingen vanuit Turkije binnen, hetgeen leidt tot 
het volgende programma:

VVoorwoord
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Op 21 april 2023 wordt gevlogen vanaf vermoedelijk 2 vlieghavens naar Izmir. Dit is 
nodig omdat we niet als grote groep in één vliegtuig kunnen. Dit zou leiden tot een 
hoge kostprijs. Door te kiezen voor twee vluchten kunnen we de prijs aanzienlijk 
drukken.
Op 22 april kunnen we in het lokale theater van Foça repeteren met het Turks koor.
Op 23 april zullen we in kleine groepjes optredens verzorgen in Foça waar veel 
kinderen zullen zijn. In Foça zijn verschillende pleintjes waar gespeeld kan worden. 
Op het einde van de dag zullen we optreden op een podium aan de rand van het 
centrum. 

Foça
Op 24 april treden we op in Çigili. Hier is een amfitheater, waar we in de avond 
zullen optreden.
Op 25 april gaan we naar de particuliere school in Bornova. De school bestaat uit 
een peuterschool, lagere school en lyceum. Er zitten ongeveer 1500 leerlingen op 
deze school. We zullen rondom de (verzorgde) lunch aanwezig zijn. Tot ongeveer 
15.00 uur zullen we muzikaal bezig zijn met de kinderen en bemensen we een 
kraam met Nederlandse ‘eigenaardigheden’. Om 15.00 uur komen ook de ouders 
en zullen we een concert geven.
Op 26 april volgt een vrij besteedbare dag, om op 27 april terug te vliegen naar huis. 
(Ook weer twee vluchten)

De kosten van de reis zijn nog niet helemaal inzichtelijk. We hebben al een indicatie 
van de vliegreis, maar wachten nog op de bevestiging van de prijzen voor de 
overnachtingen. Een deel van de overnachtingen wordt betaald door de gemeenten.
Omdat we de vliegreis snel moeten bevestigen, weet de organisator van de 
gemeente Foça dat we de prijs van de overnachtingen met enige spoed moeten 
weten. Als uiterste datum hebben we 1 december genoemd, maar beter zal zijn 
dat we het eerder weten. Zodra we de definitieve prijs hebben, wordt dat aan jullie 
bekend gemaakt.

Ik hoop dat wij jullie snel kunnen informeren over deze unieke kans.

Anton Maréchal 
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Even voorstellen: Eindhoven Türk Halk Müziği Korosu (ETHMK)
Dit is de officiële naam van het koor waarmee wij in april op reis hopen te gaan.
In het Nederlands is het: Eindhovens Turks Volksmuziekkoor. Of te wel voor ons “het 
koor van Sükrü”.
Het koor bestaat ongeveer drie jaar en telt veertig koorleden, dertig vrouwen en 
tien mannen.

Ugur Akbaba.is de dirigent van het koor. Daarnaast zijn er enkele muzikanten voor 
de begeleiding die de volgende instrumenten bespelen:
− Ney is een Oosterse fluit.
− Qanûn is een op een hakkebord  gelijkend snaarinstrument uit de groep 

plankciters. 
− Oud, of Turkse luit
− Davul, een grote trommel die zowel een diep basgeluid als een dun hoge 

tonengeluid kunnen geven.
− Viool
− Gitaar

Kom kennismaken:
Een uitstekende gelegenheid om het koor beter te leren kennen biedt zich aan 
op 4 december a.s.. Het koor geeft dan een concert in het CKE, aan de Pastoor 
Petersstraat 180.
Het concert is geprogrammeerd van 15.00 - 17.30 uur en er is een afterparty vanaf 
18.00u die héél gezellig gaat worden volgens Súkrü.

Marjan Rubingh.

EEven voorstellen...
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Caravelle
Café - Bar - Biljart

Geldropseweg 98a
5611 SL  Eindhoven
Tel. (040) 211 73 67

Ook verzorgen wij uw 
borrel, afscheid  

en kleine partijen!
Woensdag gesloten - Zondag na 20.00u

Fransebaan 54
5627 JE Eindhoven

Telefoon 040-2481531

Meubelen Zilver
Porselein  Juwelen
Koper  Reparaties
Tin  Taxatiën
Schilderstukken  Tapijten 
Goud  

Muzikaal Eindhoven revisited

Muzikaal Eindhoven is een kleine maar interessante expositie, verzorgd door 
Eindhoven in Beeld. Verrassend leuk zijn de attributen die daar tentoongesteld zijn. 
Ons korps is ook vertegenwoordigd in deze expositie, te vinden in het Erfgoedhuis 
op het voormalige NRE-terrein.

In de vorige Bazuin stond de QR-code van de expositie Muzikaal 
Eindhoven te klein afgedrukt, waardoor mensen de code niet 
konden inscannen. Vandaar een tweede poging in deze Bazuin. 
Als je de QR-code scant kun je allerlei informatie over deze 
expositie vinden, zoals foto’s en filmpjes van muziekgroepen.

Marjan Rubingh.

MMuzikaal Eindhoven



Hurksestraat 20-B, 5652 AK Eindhoven

Telefoon: 040 250 1601

Doet méér!
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TTurks Muziekkoor

Eindhoven Turks Muziekoor: Yeşilçam Film Muziek Concert

De Turkse cinema Yeşilçam, genoemd naar de straat in Beyoğlu, waar de filmbedrijven 
gevestigd zijn in Istanbul, is een unieke symbolische naam van de Turkse cinema. 
Yeşilçam, waar nostalgische betekenis naar voren komt met zijn zwart-wit-beelden 
wanneer de naam wordt genoemd en meesteracteurs worden herinnerd, is een 
onderdeel van onze cultuur geworden met zijn elementen zoals literatuur, muziek, 
geschiedenis, tradities en humor.

Als Eindhoven Turks Muziek Koor betreden we het podium om u de meest populaire 
voorbeelden van Yeşilçam-filmsoundtracks te presenteren. We hebben een 
nauwgezet repetitieproces doorlopen om de muziekstijl te vangen die het meest 
geschikt is voor het origineel in het koor en solowerken die we tijdens het concert 
zullen uitvoeren.

We kijken ernaar uit om het verdriet, de warmte en de enorme vreugde van 
Yeşilçam-films met u, ons publiek, te delen. 

Sükrü Deksizer.
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MMarathon Eindhoven

Een doel: Marathon Eindhoven 

Nog tijdens de zomervakantie werd er al druk getraind.  Een bont gezelschap begon 
toen met de voorbereidingen voor de marathon. Het zweten kon beginnen. Ieder 
week samen komen om op het juiste moment te pieken. Onder leiding van coach 
Ruud kwamen we in het goede ritme. Als het niet lekker liep liet hij de goede cadans 
zien. Daarna liep iedereen weer in de pas. 
De eerste weken ging het toch wel behoorlijk stroef. De kramp sloeg erin en de 
longen stonden in de fik. Als we maar op tijd fit zijn!
Nog maar een week te gaan, iedereen voelt zich fit en is er klaar voor. Ineens lukt 
alles! Ieder loopje en elke sprong lukt. Het kwartje lijkt te zijn gevallen. En dan 
breekt 9 oktober aan, de dag van de waarheid. Niet te warm en niet te koud, en 
een lekker zonnetje. 
De marathon is begonnen! Nu is het wachten begonnen.

Huh wachten?! Rennen joh?!
Nee! Muziek maken dat is wat we doen natuurlijk!
Het marathonclubje staat opgesteld langs de route bij de Floralaan. De embouchure 
is op pijl en de liedjes zitten goed in de vingers. 
Na een half uurtje wachten komen de koplopers langs onze muzikale haag. Het 
feest is begonnen! Iedere hardloper wordt even hard toegejuicht. Met een mix van 
samba, pop en bossanova swingt het peloton voorbij. Het is een genot om te zien 
hoe de lopers weer opleven met een liedje. 

Na drie uur spelen komt dan 
toch de bezemwagen langs 
(een VW Sprinter, je verzint 
het niet). Het doel is gehaald, 
de finish is bereikt. Wat 
begon met een klein clubje 
muzikanten eindigt in een klein 
straatfeest. Met huisfotograaf 
René, toeschouwer Jaap en de 
zelfgebakken koeken van de 
moeder van Hedwig. Het was 
een heerlijke dag! 

Roel de Vries
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SSinterklaasviering 2022
Sinterklaasviering in het Witte Dorp

De wijkvereniging van het Witte Dorp biedt haar bewoners al vele jaren een lokale 
Sinterklaasintocht. Dit jaar op zaterdag 12 november. De kinderen uit de wijk 
waren uitgenodigd om tegen half drie naar het Burghplein te komen. Daar had zich 
een gelegenheidsensemble, gerekruteerd uit St.Cecilia muzikanten,  verzameld 
om de kinderen muzikaal  te ondersteunen bij het zingen van Sinterklaasliedjes. 
De samenstelling van deze gelegenheidskapel wisselt van jaar tot jaar. De hele 
harmonie was uitgenodigd om mee te doen, maar deze keer meldden zich tien 
muzikanten met een mooie balans qua instrumentatie. Ondergetekende had zich 
opgeworpen als gastheer zodat we vooraf lekker beschut bij hem thuis konden 
wachten tot we compleet waren. Onder het genot van een kop koffie werd nog 
een keertje proef geblazen. Daarna de jassen aan, wat niet echt nodig was in het 
aangename zonnetje, en hop naar buiten voor het echte werk. 

Toen we op het plein de Sinterklaasmars voor de derde maal hadden doorgenomen, 
arriveerden de Sint en zijn Pieten met gillende sirenes in een oude brandweerwagen. 
Prompt zette onze bendeleider, Jan Wijnen, voor de vierde maal de Sinterklaasmars 
in! Dat is nog eens een leuke manier van repeteren, repetitie en uitvoering 
tegelijkertijd. Maar, zo langzamerhand herkende iedereen de mollen en begon onze 
muziek steeds beter te klinken. Nadat de Pieten hun zakken met pepernoten hadden 
uitgestrooid op het plein, begaf de hele stoet zich te voet naar feestzaal PandP aan 
de Leenderweg. De afstand was lang genoeg om de Sinterklaasmars nog een viertal 
keer te blazen. Dat viel nog tegen. We zijn het niet meer gewend om al lopend te 
musiceren. Maar, leuk was het wel! En dan ook nog eens al die complimenten die 
we na afloop in ontvangst mochten nemen. Puur genot!

Wieger Cornelissen
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VVerjaardagen

In de maand december vieren de volgende leden hun verjaardag:

4 december Palmyre Dietvorst
17 december Herman Westerterp
19 december Freerk de Vries
20 december Hedwig van Lierop
26 december Jurgen Tittulaer

Allen, van harte gefeliciteerd!

AAfmeldadressen
Afmelden voor OPTREDENS (als het echt niet anders kan)
 Marius van Amstel 06 12 19 11 22
  Op de dag van optreden tot uiterlijk twee uur  

voor aanvang van het optreden.

Afmelden voor REPETITIES SLAGWERK en HARMONIE
 Marius van Amstel 06 12 19 11 22
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V
Tom Teeuwen is de oudste zoon van een paprika 
teler uit het Limburgse Grashoek. In dat gehucht 
is Tom opgegroeid en naar school gegaan. Als hij 
uit school thuiskwam mocht hij natuurlijk eerst 
huiswerk maken. Als dat huiswerk op tijd was 
afgerond vroeg zijn vader hem geregeld om wat te 
ondersteunen in de kassen. En Tom’s moeder, die 
ook een voltijdsbaan had, kwam soms zo vermoeid 
terug van haar werk dat zij maar wat graag de hulp 
van Tom inriep om te helpen bij het bereiden van de 
maaltijd.

Zo zette Tom de eerste stapjes in het bereiden van 
maaltijden. Eerst mocht hij aardappels schillen. Als 
dat goed ging, mocht hij ook het gas aansteken en de 
aardappels koken. Stap voor stap namen zo Tom’s vaardigheden toe. In zijn studietijd 
verhuisde Tom van Grashoek naar Eindhoven waarna hij zijn kookvaardigheden 
verder uitbreidde. Plotsklaps moest hij de regie voeren en complete maaltijden 
bereiden! Dat lukt hem tegenwoordig heel aardig. Omdat onze secretaris nog single 
is, kookt hij meestal voor zichzelf. Desondanks beperkt hij zich niet tot het simpelere 
werk. Tom probeert namelijk altijd een verse maaltijd te bereiden. Geen bewerkt 
voedsel uit blik, maar zelf groente wassen, snijden en op smaak brengen. Een keer in 
de week spreekt Tom met een goede vriend af om samen te eten. Dan willen ze nog 
wel eens iets laten bezorgen. Een pizza of zo. Maar, dat zijn echt de uitzonderingen. 
Wel is het zo dat Tom meestal dubbele porties kookt. Genoeg om twee keer van te 
eten. Uiteraard op de dag van bereiding, het restant in de koelkast en de volgende 
dag weer opwarmen. Dat beperkt het aantal wekelijkse kookbeurten. Toen ik hem 
vroeg om een speciaal recept met ons te delen kwam Tom uit op die tomatensoep. 
Waarom tomatensoep? Daar hoort een uitleg bij. Het overkomt hem gelukkig niet 
vaak, maar af en toe is Tom ziek. Hij herinnert zich van een van die ziektegevallen, 
dat hij op zijn ziekbed echt begon te verlangen naar tomatensoep. Zodra hij weer 
op kon staan van zijn ziekbed zocht hij op internet naar een recept. Tom houdt van 
pittig, in zijn keuken bevinden zich grote hoeveelheden sambal, sri racha en loempia 
saus, en is t.a.v. het kruiden, iets afgeweken van de voorgeschreven hoeveelheden 
in het internet recept. 

Wieger Cornelissen

Van de kook!
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P
Ingrediënten
•  800 gram gepelde tomaten
•  1 fijngesneden rode ui
•  6-8 fijngesneden knoflooktenen
•  1 chipotle chili in adobo (optioneel)
•  15g zout
•  15g suiker
•  800 ml kippenbouillon
•  40 g tomatenpuree
•  olijfolie
•  peper
•  Parmezaanse kaas
•  bieslook

Recept
Je kunt je tomaten zelf pellen of gepelde tomaten uit blik gebruiken.
Om je tomaten te pellen verwijder je eerst de steel en snijd je een x in de onderkant.
Breng een pan water aan de kook en kook hier de tomaten voor ongeveer 30 
seconden in.
Doe hierna de tomaten in ijswater tot je de vellen terug ziet trekken. Hierna kun je 
ze met je handen er makkelijk afhalen.
Doe je tomaten, ui, knoflook, tomatenpasta, chili in adobo (optioneel), zout, suiker, 
750 ml kippenbouillon en vier eetlepels olijfolie in een ketel.
Breng dit al roerend aan de kook en laat het ongeveer een uur doorkoken onder af 
en toe roeren.
Nadat de soep gekookt is lepel het voorzichtig in een blender en blend tot het zacht 
is.
Als de soep te dik is voeg kippenbouillon naar wens toe.
Voeg zout naar smaak toe.
Garneer de soep met peper, Parmezaanse kaas, olijfolie en bieslook.

Smakelijk!

Tom Teeuwen

Pittige tomatensoep



IK financiële administratie B.V.

Dillenburgstraat 2, 5652 AP Eindhoven 
tel: 040-2572428 

website: www.iriskasbergen.nl

Fietsen
Elektrische fietsen
Snorfietsen
Bromfietsen
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